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“Gebarentaal 
hoort bij dove 
mensen, ook 
al heb je een 
CI of ben je 

slechthorend.”
Salina Jansen

 Quote

Vacature
Wat nou? Een vacature in dit nummer voor hoofdredacteur? Ga je weg dan? Waarom? Ja inderdaad, na 
vijf jaar heb ik besloten het stokje door te geven. Met pijn in het hart, dat wel. Want ik heb het met heel 
veel plezier gedaan en ontzettend veel van jullie geleerd. De belangrijkste reden is dat ik vind dat er een 
dove hoofdredacteur moet komen. Dat denk ik al een tijdje, maar het werd bevestigd 
tijdens de LeesVertelwedstrijd in Amersfoort. 

Voor de allereerste keer werd dit evenement georganiseerd door dove mensen 
zelf. Ik was niet alleen zwaar onder de indruk, maar vond ook de sfeer 
zoveel meer passen bij de doelgroep. Het was zo goed gedaan, natuurlijk 
zijn er altijd verbeterpunten, maar dat is niet meer dan normaal. Doven 
kunnen dit heel prima zelf. Sterker nog, ze kunnen het beter. Niemand die 
de dovencultuur zo goed begrijpt als de dove zelf. Als ik iets geleerd heb de 
afgelopen vijf jaar dan is dat het wel. Onderschat doven niet, ze kunnen heel 
goed functies vervullen waar in het verleden altijd aan getwijfeld werd. 

Dus met heel veel plezier hoop ik het stokje straks over te dragen aan een doof of 
slechthorend persoon die er een nog beter blad van gaat maken. Erg leuk is ook dat je dat 
niet alleen hoeft te doen. Stel je kent iemand die beter is in taal dan jij, dan mag je het ook samen doen. 
Goed idee toch?

Voel je er iets voor, ga er dan voor! 
Lees eerst even de verhalen in dit nummer over doven die heel succesvol zijn geworden door gewoon 
de sprong in het diepe te maken. Zie wat er allemaal mogelijk is, als je maar vertrouwt op jezelf.  
Veel plezier!  ●

Carla
van Klaveren

Niemand die  
de dovencultuur 
zo goed begrijpt 
als de dove zelf
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